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Sepp Vanlaethem
met het nummer 2032
in volle actie!



Beste Terlanenaar,

In 2022 is Terlanen opnieuw
gekozen als “Cultuur in je Buurt”-
project. Wellicht heb je reeds
gemerkt aan de grote vlaggen aan
de invalswegen van Terlanen dat er
wat op til is. Een heel jaar staan de
verenigingsactiviteiten in de kijker
en er zal ook plaats zijn voor
nieuwe initiatieven.
De gemeente Overijse slaat met de
plaatselijke verenigingen de
handen in elkaar om het hele dorp
in beweging te zetten. Anderhalve
maand geleden gingen we met de
eerste voorbereidingen van start
samen met een twintigtal
enthousiaste inwoners van het
dorp. Eind 2022 zal men in Overijse
en omgeving weten dat het
groene en landelijke Terlanen ook
een bruisende gemeenschap is. De
voorbereidingen draaien op volle
toeren!
Heb je trouwens nog een origineel
idee voor een activiteit? Wil je
graag meewerken aan één van de
activiteiten? Laat het ons weten via
mail terlanenturft@gmail.com, of
kom langs tijdens één van de
voorbereidende vergaderingen.
Al deze acties zullen het
dorpsleven nog warmer en
gezelliger maken.
Wij hopen je zeker op één van de
talrijke initiatieven te kunnen
ontmoeten. Mis deze kans niet. In
deze krant vind je alle informatie
over de activiteiten,
bijeenkomsten, voorstellingen,
concerten, enz…
Er is zeker keuze genoeg. Jij doet
toch ook mee?

Het College van Burgemeester en
Schepenen

Ben je actief op ’s werelds grootste sociale netwerk en wil je meer weten over wat er reilt en zeilt in Terlanen? Vind dan onze pagina

www.facebook.com/Terlanen leuk en laat iets achter op ons prikbord. Scan de QR-code hiernaast en ga rechtstreeks naar onze pagina!
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ACTIVITEITENKALENDER

9 juli: zomerkermis
Vanaf 13u en tot 17u uur : op het voetbalveld
van Terlanen staat een hindernissenparcours
opgesteld voor onze jonge fietsers. Iedereen is
welkom om met de eigen fiets het parcours te
verkennen. Graag je helm meebrengen! Een
gratis evenement aangeboden door Vereniging
Jong Terlanen (VJT)

10 juli: zomerkermis
10 uur misviering in de St. Michaël kerk,
opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare St.
Michaël.
11 uur: de fanfare stapt in stoet op naar de
watermolen
Vanaf 11.15 uur: receptie en inhuldiging van de
bakoven met aperitiefconcert door de
Koninklijke Fanfare St. Michaël
Vanaf 12.30 uur: warme hapjes recht uit de
eigen oven
Vanaf 13u : optreden door Feniks Taiko, japanse
drum band

30 en 31 juli: mosselkermis,
Koninklijke fanfare Sint Michaël
Vanaf 18 uur op zaterdag, Den Turf
Vanaf 11.30 uur op zondag, Den Turf

27 augustus: dagje feesten met Terlaangenaam,
kindernamiddag, dorpelingenkoers, optreden
en als afsluiter DJ Renaat
(zie pag 11 voor gedetailleerd programma)

10 september: Koningschieting,
11u verzamelen aan parking bastketbalveld
11 tot 12 u inschrijvingen schieting , 10 €
inclusief een broodje en 2 drankbonnetjes
12 u vertrek in stoet richting Turf / Voetbalveld
/ aanvang van de schieting
Doorlopend drank- en broodjes stand
16u barbecue
Doorlopend animatie
15u45: koning en koningin worden bekend
gemaakt

11 september: Openmonumentendag,
Theatervoorstelling
in open lucht “Doe niet zo sapiens”
(meer info volgt)
Bronnenwandeling
Creatieve kijkwandeling
(zie pag 11)

Deze Turfput ziet er wat anders uit dan
gewoonlijk en dat kan ook moeilijk
anders gezien de vele ‘Cultuur in je
Buurt’ activiteiten die dit jaar gepland
staan. Maar we vergeten onze eigen
kampioenen en verenigingen niet met
een portret van Sepp Vanlaethem en
een voorstelling van de Koninklijke
Fanfare St. Michaël, ondertussen 102
jaar jong.
We doen in dit ‘Cultuur in je Buurt’ jaar
meer dan anders graag een beroep op
uw medewerking: onze fotografen
zullen bij u komen aankloppen want
tien jaar na de vorige versie wordt er
opnieuw een fotoboek samengesteld
met al wie in Terlanen woont. Hopelijk
mogen we ook u opnieuw vereeuwigen.
Er staan ook heel wat activiteiten op
het programma waarop we u erg graag
verwelkomen. Zo wordt de
Zomerkermis dit jaar anders opgevat
voor één keer op zondag 10 juli geen
Langste Tafel maar een feestelijke
inhuldiging van de broodoven aan de
watermolen. U zal meteen ter plaatse
kunnen proeven tot welke lekkernijen
die broodoven in staat is. Dat is ook
het geval voor het hindernissen-
parcours dat VJT op de zaterdag van de
Zomerkermis (9 juli) voor de jonge
fietslustigen organiseert op het
voetbalveld en voor het traditionele
dorpsfeest waarmee Terlaangenaam
op 27 augustus de eigenlijke zomer
afsluit. We lichten alvast ook een tipje
van de sluiter over het boogschutters-
feest op 10 september: misschien
schiet u er wel letterlijk de hoofdvogel
af! Zie het programma en de informatie
in deze Turfput.
Een mooie zomer toegewenst en graag
tot ziens op een van de ‘Cultuur in je
Buurt’ evenementen.

De Cultuur in je Buurt werkgroep
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CULTUUR IN JE BUURT TERLANEN 2022
Kĳk in de activiteitenkalender waar er iets te beleven valt!

De vorige editie uit 2011

FOTOBOEK

Terlanen nu 2022

INFO
. er zal zich op elk adres in Terlanen een fotograaf aanbieden
. zijn opdracht is om een foto te maken zoals de inwoners die zelf willen

dat hij wordt gepubliceerd, je kan dit samen overleggen
. in het boek zullen per foto, 1 foto per adres, enkel de voornamen van de

personen op de foto vermeld worden, de foto’s worden voor geen enkel
ander doel gebruikt

. het boek wordt opgebouwd in alfabetische volgorde van de straten in
Terlanen

. het boek zal begin 2023 te koop worden aangeboden, eventueel via in-
schrijvingen waar later nog zal over gecommuniceerd worden .

Een boek over, met en door Terlanenaren gemaakt. Doorspekt
met weetjes en alledaagse dingen.

Wat is de bedoeling van ‘Terlanen Nu
2022’? Op initiatief van de dorpsraad en in
het kader van het ‘Cultuur in je Buurt’ jaar,
dat na 10 jaar opnieuw in Terlanen is
neergestreken, een update momentopname
maken van wie er in 2022 in Terlanen leeft.

Het is er ons daarbij om te doen om de Terlanenaren in hun eigen woon-
omgeving te fotograferen; in de achtertuin, aan de voordeur, bij de serre, ... Zo
zal dit boek over de inwoners ook een beetje een boek over Terlanen zijn en
zie je vergezichten en hoekjes van ons gehucht die je anders niet te zien krijgt.

De foto’s leren ons ook vaak iets over de mensen zelf: hobby’s, huisdieren of
waar men zich zoal in en rond het huis mee bezighoudt. Ze geven ons een
beetje inkijk in elkaars leven en wie weet kan die kennis gespreksstof worden
en bijdragen tot een verdieping van het samen-leven in ons dorp, het opzet
van ‘Cultuur in je Buurt’ .

Het fotoboek, dat waarschijnlijk begin 2023 zal voorgesteld worden, mag dan
een momentopname zijn, we hopen van harte dat u het ook actief zult blijven
gebruiken wanneer u bijvoorbeeld niet zeker bent van de voornaam van uw
overbuur of wilt nagaan hoeveel kinderen het gezin op het einde van de straat
telt. Zo kan dit boek oude en nieuwe Terlanenaren dichter bij elkaar brengen
en leiden tot een betere kennis van en waardering voor elkaar.
Dit fotoboek is het werk van vele enthousiaste en vrijwillige handen, wij
danken u dan ook voor uw fotogenieke medewerking.

Dorpsraad Terlanen

BAKOVEN

Op zondag 10 juli wordt de broodoven aan de
watermolen feestelijk ingehuldigd en u bent daar
allen van harte op uitgenodigd. De Koninklijke fanfare
St. Michaël brengt ons om 11u in stoet van de kerk
naar de watermolen waar u vergast wordt op een
glaasje. Tijdens deze receptie biedt de fanfare ons
een waar aperitiefconcert aan. Ondertussen draait de
oven al op volle toeren want vanaf 12.30u kan u de
eerste lekkernijen uit de oven proeven : desembrood
als basis voor een croque monsieur, heerlijke
Italiaanse focaccia en taarten als dessert. Wat het
juist wordt staat nog niet vast maar duidelijk is al wel
dat de broodoven ons zal verwennen.
Voor de gelegenheid voorzien we picknicktafels die
het onderste gedeelte van de Moskesstraat
(afgesloten voor het verkeer) en de weide aan de
bakoven omvormen tot een waar openlucht‒
restaurant.
Als kers op de taart vergast Feniks Taiko, een Japanse
drum band, onze oren en ogen op een optreden vol
spektakel.
U bent allen van harte welkom om mee de
inhuldiging van de broodoven te vieren.
PS: de familie Carton de Wiart – de Schaetzen van
Brienen was zo vriendelijk was om de mooie weide
en de bakoven ter beschikking te stellen van de
dorpsraad van Terlanen voor gemeenschapsgebruik
en landschapsbescherming. Regionaal Landschap
Dijleland zorgde dan weer voor de restauratie van de
oven en voor jonge knotwilgen die ervoor moeten
zorgen dat de weide omzoomd blijft met een mooie
knotwilgenrij. De gemeente Overijse neemt tenslotte
het periodiek maaien van de weide voor haar
rekening en het planten van struiken die voor meer
biodiversiteit moeten zorgen. En de jongens van het
Fedasil centrum zorgden voor het herschilderen van
het bakhuis. Hartelijk dank aan alle betrokkenen!!



TERLANENAAR IN DE KIJKER • SEPP VANLAETHEM

Terlanen telt zo'n 600 inwoners. De kans dat één
van die 600 in een sportdiscipline de beste is in
zijn of haar leeftijdscategorie in België is dus
eerder klein, zeg maar bijna onbestaand. En toch is
het zo : Sepp Vanlaethem uit de Vossenkoten is de
regerende Belgische kampioen veldlopen voor wie
geboren werd in 2012!

We gingen Sepp, mama Sofie en papa Kurt
opzoeken bij hen thuis. Een huis dat meteen ook
de wortels van de familie in Terlanen aantoont,
want het werd gebouwd in de jaren 60 met
bakstenen gebakken door overgrootvader (Jozef
Guns, "Korneur" in de volksmond omdat hij mooi
kon zingen als een kanarievogel). En vanop het
zonnige terras zie je de achterkant van de huizen
bovenaan in de Bollestraat en dus ook het huis
van Sepp's overgrootmoeder (Josée) waar haar
dochter (en dus Sepp's oma) Imelda lange tijd haar
kapsalon hield.

Sepp had voor de gelegenheid zijn truitje van zijn
club Zoniën Athletics aangetrokken en ik ging
ervan uit dat zo'n nationale titel de bekroning
was van jarenlange inzet en training binnen die
club. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn.
Eerst bij Juf Anita in Terlanen en nadien in de
Vrije Basisschool Maleizen vond hij de turnles en
sporten altijd wel leuk en hij ging ook geregeld
mountainbiken met papa Kurt, maar Sepp's eerste
echte atletiek ervaring deed hij pas verleden
zomer op toen hij zich inschreef voor een all-
round atletiekkamp georganiseerd door Zoniën
Athletics. Het werd een leuke week en hij schreef
zich in als lid van de club. Van nu af aan werd hij
geïntroduceerd in de diverse, vaak technische,
atletiekdisciplines : discus- en speerwerpen,
kogelstoten, ver- en hoogspringen, sprint, horden,
estafette en lange afstand op de piste, en
veldlopen buiten de piste.

“Een regerend Belgisch kampioen”
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Sepp's voorkeur ging al snel uit naar verspringen,
lange afstand en veldlopen. Geen toeval dus dat de
eerste regionale wedstrijd waarvoor hij zich deze
herfst inschreef een veldloop in Kortenberg was.
Hij werd er als groentje, en wellicht ook tot eigen
verbazing, meteen derde. Geen toevalstreffer
echter, want op de twee volgende veldlopen, in
Vilvoorde en Genval, schoof hij op naar de tweede
plaats en nog een week later kwam hij in Booischot
als eerste over de streep. Het sprookje bleef duren.
Hoezeer Sepp ook de lat voor zichzelf hoger legde,
hij bleef winnen : op het provinciaal
kampioenschap in Gooik, op het Vlaams
Kampioenschap in Diest en op het Belgisch
Kampioenschap in Brussel. Vandaag is hij dus
Vlaams-Brabants, Vlaams en Belgisch kampioen
veldlopen voor wie geboren is in 2012. Hij won
overigens ook de hoog aangeschreven nationale
Crosscup in Hannuit en zou dus ook Waals
Kampioen zijn geworden als hij aan de andere zijde
van de Laan zou zijn gedomicilieerd. Of nog zo'n
ongelofelijke statistiek : hij won de laatste 9
wedstrijden waar hij aan deelnam.

Of Sepp zijn plots succes te danken heeft aan zijn
explosiviteit of uithoudingsvermogen, vragen we.
"Ja, in veldlopen heb je beide nodig",antwoordt hij.
"Sprintvermogen bij de start en op het einde en
uithouding in het stuk tussenin". Hij begint echter
meteen met veel enthousiasme uit te leggen hoe je
in het veldlopen bij iedere bocht of rechte lijn
moet gaan zoeken naar de ideale looplijn, hoe je
uitstekende wortels moet vermijden, of hoe je
gladde of modderige stroken zonder vallen of
uitglijden doorkomt. Als lichtvoetige en slanke
loper is hij vooral op zware parcours in zijn sas.
"Hoe zwaarder en natter het terrein er bij ligt, hoe
liever ik het heb", lacht Sepp.

Sepp Vanlaethem
uit de Vossenkoten
is de regerende

Belgische kampioen
veldlopen

voor wie geboren
werd in 2012!

Indien zijn vele eerste plaatsen voor Sepp zelf al
een verrassing waren, dan was dat zeker zo voor de
andere leeftijdsgenoten die de vorige jaren, zonder
Sepp erbij, streden voor de overwinning. "Er wordt
wel wat met de ellebogen gewerkt voor een ideale
positie aan de startlijn en ze houden me nu wel in
het oog", bevestigt Sepp, maar de meesten (enkele
uitzonderingen niet te na gesproken) komen hem
nadien wel feliciteren. Sepp is vast van plan om
zijn eerste plaats met hand en tand te verdedigen
in het nieuwe veldloopseizoen. "Ik wil wat meer
tactisch lopen", klinkt het in woorden die je uit de
mond van een prof zou verwachten, "steeds
vooraan zitten, ja, maar liefst in een groepje dat
een goed tempo aanhoudt en waar ik dan op het
juiste moment uit weg kan spurten". En op
voorhand met zijn vader het parcours verkennen
zodat hij toch niet verrast wordt door een
boomwortel of een verraderlijke strook modder en
zodat hij kiest voor de juiste lengte van de spikes.

De plotse atletiekcarrière van Sepp heeft
ondertussen de hele familie gemobiliseerd: de
weekends in het veldloopseizoen staan steevast in
het teken van de te lopen wedstrijd, waar letterlijk
het hele land voor doorkruist wordt. Ook de
grootouders aan beide zijden zijn steevast van de
partij en behoren ongetwijfeld tot zijn meest
trouwe en fiere supporters.

Beste Sepp, op het einde van ons aangenaam
gesprek zei je, bijna ontwapenend, "ik doe het
graag en amuseer me". Dat lijkt ons de ideale
ingesteldheid voor het nieuwe veldloopseizoen. We
wensen jou graag het beste toe in je verdere
atletiekcarrière en hartelijk dank Sofie en Kurt voor
julie hartelijke ontvangst. <<

“Hoe zwaarder
en natter
het terrein
er bĳligt,
hoe liever
ik het heb”
lacht Sepp.



Onze muziekvereniging bestaat reeds 102 jaar.
Enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog kwamen
de Terlanenaren bij elkaar om te musiceren,
toneel te spelen en plezier te maken. Dit is na
zoveel jaren niet veranderd. Wekelijks komen wij
op maandagavond samen. Wij repeteren dan
licht-klassieke tot moderne muzieknummers die
worden opgevoerd tijdens heel wat activiteiten in
Terlanen en daarbuiten.

Vandaag zijn wij een hechte groep van meer dan
35 muzikanten o.l.v. dirigent Bill Coffindaffer.

Daarnaast zijn er nieuwe muzikanten in
opleiding. Wij zorgen voor het gekozen
instrument en de dirigent neemt de opleiding
voor zijn rekening.

Jaarlijks zorgen wij voor de muzikale noot tijdens
de zomer- en winterkermis, treden wij op tijdens
de Druivenstoet, spelen wij een aperitiefconcert
en de jaarlijkse concertavonden. In Overijse zijn
wij te gast tijdens de verenigingenmarkt,
begeleiden wij in Terlanen de intrede van
Sinterklaas en is er de heldenhulde in november.

VERENIGINGSLEVEN IN TERLANEN

“Koninklĳke Fanfare SintMichaël”

Agenda 2022 – Koninklijke Fanfare Sint Michaël

Zondag 10/07 optreden zomerkermis

Zaterdag 30 en
Zondag 31/07

jaarlijkse mosselfeesten

Zaterdag 20/08 optreden op de verenigingenmarkt

Zondag 21/08 deelname druivenstoet Overijse

Zaterdag 10/09 Cultuur in je Buurt, Staande wip

Zondag 2/10 opluisteren misviering Winterkermis,
processie en kermisoptocht

Dinsdag 1/11 heldenhulde kerkhof Terlanen

Zaterdag 3/12 begeleiding blijde intocht Sinterklaas

Zaterdag 7/01/2023 nieuwjaarsconcert

Donderdag, Vrijdag
Zaterdag en Zondag jaarlijkse toneel- en concertavonden
11, 12, 13 en 14 mei 2023
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Een klein overzicht in beeld: repetitie in den Turf, optreden op de
verenigingenmarkt, mosselkeuken, optreden in Kamp Kwadraad
en ons nieuw vaandel (wegens oude versleten na 100 jaar)

Soms worden wij gevraagd voor een
gastoptreden bij één van de buurgemeenten of
treden wij op tijdens een meerdaagse uitstap
naar één van de verbroederingsgemeenten van
Overijse. Zo staat er volgend jaar, begin augustus,
een driedaagse op het programma naar Bruttig
Fankel aan de Moesel.

En er is meer ! Naast muziek maken kennen wij
ook iets van feesten. Zo is er onze jaarlijkse
pensenkermis, het ledensouper en uiteraard
onze alom bekende en beroemde mosselfeesten
tijdens het laatste weekend van juli (30 en 31
juli). Dit jaar gaan we, na twee jaar van
onderbreking door corona, voor 1.500 kg
mosselen!

Heb jij interesse en wil je deel uit maken van
deze toffe bende? Niet twijfelen en kom gerust
langs op maandagavond in Den Turf. <<

Je kan ons bereiken op het nummer 0494/56.01.39
of via mail op leo_vdw@hotmail.com

MEER INFO

MOSSELKERMIS
& steak met frietjes
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Den Turf Terlanen - Muzikale omlijsting

Zaterdag 30/07/22
vanaf 18 uur

Zondag 31/07/22
vanaf 11.30 uur&

HOEILAART - OVERIJSE - HULDENBERG

Processiestraat 6
 3090 Overijse

Tel: 02/657 30 59 
Info@verzekeringen-marchand.be

Verzekeringen Bureau Marchand 02/657 30 59 

Kbo: 0855504663



Met 6 waren ze
om de 27 meter
hoge staande

wip in Rotselaar
te ontmantelen
en te verhuizen
naar Terlanen.
De staande wip
is hier te zien in

haar
‘gekantelde’

stand, nodig om
de pluimen te
bevestigen

bovenaan de
paal..

“Terlanen en dekunstvanhetboogschieten, 1713 – 2022”
STAANDE WIP
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De geschiedenis van de Terlanense Sint-Sebas‐
tiaansgilde bewijst nogmaals dat Terlanen niet
enkel het kleinste gehucht is van Overijse maar
ook het fijnste gehucht. Deze boogschuttersgilde
werd opgericht in het jaar 1713 en in heel de
gemeente zouden er slechts drie schuttersgilden
geweest zijn: één in Terlanen en twee in Overijse.

Welke gilde de beste schutters had is ons niet
bekend, maar wat we wel weten is dat de gilde uit
Terlanen deelnam aan de tentoonstelling van de
gildenschatten in 1927 te Leuven en daar de 7de
prijs won. Die prijs hadden ze vermoedelijk te
danken aan de rijk versierde ‘schuttersbreuk’ en
de koningsadelaar die de ‘koning van het jaar’
mocht dragen.

De hoogdag van elke schuttersgilde is het
jaarlijkse schuttersfeest, ook wel koningsschieting
genoemd. Dat is een wedstrijd waarbij de
deelnemers met hun handboog pluimen moeten
afschieten die op een hoge paal bevestigd
worden (de ‘staande wip’). De eerste die de
hoofdpluim afschiet gaat – tot de volgende
schieting – door het leven als de koning van het
dorp en mag de schuttersbreuk dragen (en in
Terlanen mocht de koning ook een adelaar
dragen op zijn hoed).

De schuttersbreuk werd in 1984 samen met de
gildenvlag (die vandaag opnieuw zoek is geraakt)
en de ‘chaerte van de Handboghe’
teruggevonden op een zolder te Terlanen. De
‘chaerte’, ofwel de statuten van de gilde, geeft
ons een beeld van hoe de gilden zovele jaren
geleden functioneerde, tenminste als je het
Nederlands van toen kan begrijpen. Samen met
de vlag, de breuk en de adelaar behoort de
chaerte tot het patrimonium van Terlanen en
volgens oud-pastoor Frans Cuyckens is Terlanen
daarmee in bezit van ‘de meest waardevolle en
tevens de meest volledige schuttersattributen
van het Vlaamse land’.

Het is hoog tijd dat we deze mooie geschiedenis
terug tot leven brengen en dat is net de be‐
doeling van het schuttersfeest op zaterdag 10
september 2022, de eerste koningsschieting in
Terlanen sinds vele decennia. Met steun van de
dorpsraad en de gemeente Overijse hebben

enkele vrijwilligers een staande wip uit
Rotselaar naar Terlanen gebracht.
Handbogen en pijlen werden ook
aangekocht zodat iedereen die in de
schoenen van de 18de eeuwse schutter wil
kruipen mee kan doen op het schuttersfeest in
september. De historische accuraatheid moet je
wel met een korreltje zout nemen, want de
nieuwe wip is nu uit staal (in plaats van hout) en
ze staat niet meer op haar oude standplaats (op
de weide aan de Aquafin pompinstallatie recht
over de watermolen), maar op het voetbalveld
recht over café De Sportman.

Meer informatie over het schuttersfeest zal je nog
ontvangen in de brievenbus, maar noteer alvast
10 september in je agenda. Heb je al interesse om
deel te nemen? Of heb je weet van waar de vlag
van de schuttersgilde zou kunnen liggen? Laat het
ons weten via terlanenturft@gmail.com. <<

De vrouwen en mannen van de Sint-Sebastiaansgilde van Terlanen, anno 1930.
De vrouwen dragen de pijlen, de mannen de bogen.

“Terlanen en dekunstvanhetboogschieten, 1713 – 2022”
De hoogdag van

elke schuttersgilde
is het jaarlijkse

schuttersfeest, ook wel
Koningsschieting

genoemd.



ZOMERACTIVITEITEN

Bij een nieuw Cultuur in je
Buurt jaar hoort een nieuwe
vlag. U zag ze al in het groot
bij het binnen wandelen of
rijden van Terlanen. Maar ook
voor de inwoners van Terlanen is er een kleiner
exemplaar waarmee u zelf uw huis of voortuin
feestelijk mee kunt bevlaggen. Centraal staat een
afbeelding van de Turfsteker naar het mooie beeld van
Hilaire Vloebergh. Hilaire baseerde zich voor zijn
kunstwerk op een foto uit 1930 van Emiel Taymans die
in turfstekerplunje en met de spade op de schouder
mee opstapte in de stoet naar aanleiding van 100 jaar
België. Het beeld op de vlag is hetzelfde als de vlag uit
2011 maar de kleuren werden omgedraaid en zo werd
het spiegelbeeld gecreëerd van de vorige vlag.
U kan de vlag aankopen in 't Klein Verzet voor de
democratische prijs van 10 euro. We hopen dat velen
onder jullie dat zullen doen en roepen de bezitters van
een oude of nieuwe Terlanen vlag graag op om er hun
huis of voortuin feestelijk mee te bevlaggen.

Wat doe je met een Brabantse Monumentale Schuur?
Behalve grondig renoveren, kan je ze ook omtoveren tot een plek voor
kunst‒liefhebbers en muzikanten. Dat deden Laurence Bombaert en Pieter

Apers met de schuur van Hof
ten Hove, één van de oudste
panden van Terlanen ...
Hangar87 werd geboren.
Hangar87 Art Studio
organiseerde een eerste
tentoonstelling in Juni waar
schilderwerken en foto’s van
Laurence Bombaert, Cyril
Rémézy en Wim Gombeer aan
het publiek werden voorgesteld.
Dank aan alle bezoekers en
“stay tuned” voor een volgende
editie !
Een speciale dank aan “Cultuur
in je Buurt” om dit project extra
in de kijker te zetten.
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Lachen met Hilaire

Een man zit met een hamer en een nijptang
aan de oever van een meer. Een wandelaar
komt voorbij, ziet de man zitten en vraagt wat
hij aan het doen is. "Ik ben aan het vissen",
antwoordt de man. "Met een hamer en een
tang? Dat kan toch niet!"
"Voor 1 euro wil ik je wel vertellen hoe het in
zijn werk gaat." De nieuwsgierige wandelaar
geeft hem 1 euro en de zogezegde visser be‐
gint: "Ik wacht tot er een vis voorbij zwemt.
Die grijp ik dan met de nijptang en met de
hamer sla ik hem op zijn kop." "Maar zo vang
je toch nooit wat?" "O jawel hoor, een euro of
5 op een middag!"

ZOMERACTIVITEITEN

Heb je ooit gemerkt dat er
allerlei letters in het landschap
schuilen? Of gezichten? Ben je
ooit tot het idee gekomen om
tijdens een wandeling jouw fa‐
voriete boom te kiezen en er 5
verschillende foto’s van te
maken? Zou het niet leuk zijn
voor kinderen om ‘speels’ te

wandelen door allerlei dingen te speuren die met
een ‘A’ beginnen, dan met ‘B’, ‘C’ enz.?

Het project van een ‘Creatieve kijk-wandeling’ is
ontstaan uit het initiatief ‘Cultuur in je Buurt’. Het
doel is om ‘aandacht, bewondering en creativiteit
te stimuleren bij wandelaars in Terlanen’. Concreet
worden er een 20-tal borden gemaakt, die in en
rond Terlanen zullen verspreid worden. De borden
worden onthuld tijdens Openmonumentendag op
11 september. En als uitdaging om je ogen voor te
bereiden op die wandeling: weet jij waar in Terla‐
nen deze foto’s genomen zijn?

Naar jaarlijkse traditie organiseert Terlaangenaam op
27/08/2022 voor de 6de maal een dag vol met activiteiten met
als doel onze dorpsgenoten samen te brengen 'rond pot en
pint'.

Dit jaar doen ze er een schepje bovenop met een extra
optreden vanaf 16u. Locatie : voetbalveld Terlanen

Programma
14.00 start kindernamiddag (springkasteel, schminkstand, animatie,...)
16.00 Start optreden "Little Dixie" :

Little Dixie is een originele act die zorgt voor extra ambiance.
Met een zeer uitgebreid en gevarieerd repertoire Vlaamse en
Engelstalige hits brengt dit duo iedereen in feeststemming.
Ze verzorgden sedert 2013 reeds meer dan 600 optredens!

17.00 ± Start Dorpelingenkoers: 3e GP Terlanen, manche van de Zesdaagse
van de Druivenstreek. 'Wielerwedstrijd voor iedereen die met de
fiets kan rijden.' Inschrijvingen vanaf 16 uur aan ‘t Klein Verzet.

18.30 BBQ met voorinschrijving.
€15 voor kids, €20 voor volwassenen.
Meer info en inschrijving: Facebook Terlaangenaam en
info@terlaangenaam.be

20.30 Optreden Partyband 'Starshifter'
Partyband 'Starshifter', bekend vanop o.a. de Gentse feesten, is dé
coverband die met hun ongelooflijke energie elke zaal op zijn kop
zet. De band speelt de
mooiste rock en roll
klassiekers uit de jaren
‘60 naadloos aan de disco
uit de ‘70’s om vervolgens
de new wave en rock uit
de jaren ‘80 te spelen. Via
de 90’s dance komen we
dan aan de hits van nu
om de avond al knallend te eindigen. Echt alle muziekstijlen
passeren de revue tijdens dit 2.5u durend feestje.
De band bestaat uit 5 stoere mannen en 1 sexy vrouw. Samen maken
ze van elk feest een avond om nooit meer te vergeten! Partyband
'Starshifter' is ontstaan uit 6 ervaren en gedreven muzikanten vanuit
het pittoreske Beveren Waas. De ambitie van de muzikanten was om
een coverband van het hoogste niveau op te zetten. Dit met een zeer
breed repertoire en een energieke performance. De band spreekt een
breed publiek aan en verrast met de keuze van de nummers en de
manier waarop deze op 100% live worden gespeeld. Partyband
'Starshifter' staat dan ook garant voor een spetterende fuif!!

23.00 DJ Renaat, zoals elk jaar zorgt onze resident DJ dat jullie nog tot de
vroege uurtjes de beentjes kunnen losgooien op de dansvloer.



TERLANEN IN BEELD

De geschilderde bakoven aan de binnenzĳde

Het gesslaagde lentefeest FERM

De nog niet gemonteerde staande wip Koninklĳke Fanfare: genieten van toneel en muziek


